Deze middag ging het verhaal over: ‘Lazarus weer levend en Maria zalft Jezus’

In het dorpje Bethanie wonen Maria, Martha en Lazarus. Deze mensen zijn vrienden van de Heere Jezus.
Jezus is vaak bij hen, maar nu is Hij in een ander dorp. Er komt iemand bij Jezus om te vertellen dat Lazarus
ziek is. Jezus hoort het en zegt: ‘Het is niet erg, want God zal hierdoor de eer krijgen.’ Pas na een aantal
dagen gaat Jezus richting het huis van Maria, Martha en Lazarus. Als Martha hoort dat Jezus eraan komt,
gaat ze gauw naar Hem toe. Ze vertelt Hem dat Lazarus is gestorven. ‘Was U maar hier, dan zou hij nog
leven. Maar ik weet dat God U alles zal geven.” Dan antwoordt Jezus: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven,
iedereen die in mij gelooft, ontvangt het leven en mag voor altijd bij Mij horen.” Martha gaat terug naar
haar zus Maria. Ook Maria gaat naar Jezus toe. Zij zegt hetzelfde als haar zus: ‘Was U maar hier, dan was
Lazarus niet gestorven.’ Jezus vraagt aan Maria waar het graf van Lazarus is en samen lopen ze naar het
graf. Er ligt een steen op het graf. Jezus huilt. De mensen zien dat Hij Lazarus echt liefhad maar ze snappen
niet dat Hij hem niet genezen heeft. Jezus vraagt aan Maria of ze de steen wil weghalen. Dan bidt Jezus tot
Zijn Vader. Hij bidt of God Hem wil geven waar Hij om vraagt zodat de mensen zullen geloven dat Hij de
Zoon van God is. Daarna zegt Jezus: ‘Lazarus kom uit het graf.’ ledereen hoort het. Wat Jezus zegt gebeurt.
ledereen ziet het. Lazarus is weer levend. Jezus is sterker dan de dood. Hij is de Koning van het leven!

Na een tijd komt Jezus weer in Bethanié om daar te eten. Ook Maria, Martha en Lazarus zijn daar aanwezig.
Terwijl ze aan tafel zitten staat Maria op. In haar hand heeft ze een fles met hele dure zalf. Ze breekt de
hals van de fles af en giet de zalf over de voeten van Jezus. Het hele huis ruikt naar die heerlijke zalf. Maria
heeft Jezus zo lief dat ze alles voor Hem overheeft. Ze giet de hele fles met de dure zalf leeg. In de zaal zit
Judas, één van de discipelen. Hij vraagt aan Maria waarom ze dit gedaan heeft. Het geld had beter voor iets
anders gebruikt kunnen worden. Maria heeft dit gedaan uit liefde, uit dankbaarheid voor alles wat Jezus
voor haar gedaan had. Hij is haar Redder!

De leertekst is:
Ik ben de Opstanding en het Leven.
Johannes 11:25b

Opdracht - Letterpuzzel:

Maria breekt het flesje met dure
parfumolie. Zoek de juiste onderkant bij
de hals en trek er een lijn naartoe. Zet de
letters in de goede volgorde. Welk woord
komt eruit?

Als je deze opdracht maakt en de volgende
keer (19 november) inlevert op de club,
dan krijg je een extra spaarpunt! Als je de
Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een
extra punt!

Uitkomst: _



